Verslag dansvoorstelling
We zijn op 3 oktober naar Trias gegaan samen met HV2 om een dansvoorstelling te bekijken. 

Voorbereiding:
De docent van kunst & cultuur had ons voorbereid op de voorstelling. We hebben er dingen over gelezen en filmpjes bekeken. We hebben het onderwerp van de voorstelling naar voren gehaald en er over gediscussieerd in de klas. 

de voorstelling:
het verhaal was gebaseerd op Romeo en Julia. het speelde zich af in een vluchtelingenkamp. Er word niet gepraat door de mensen op het podium. Alles gaat via computers. De dansers dansen op de muziek en op de verhalen die woorden verteld. 
Maartje werkt als een vrijwilliger in een vluchtelingenkamp, ze maakt in haar vrijetijd de toiletten schoon. De vader van Maartje werkt in een organisatie voor vluchtelingen. Hij kent een vader van een vluchteling in het kamp en heeft daar vaak ruzie mee. Maartje ontmoet daar Walid die uit een land is gevlucht. Ze mogen eigenlijk niet met elkaar omgaan maar dat doen ze toch. Ze hebben een feest in het kamp Walid is aanwezig en Maartje ook. Ze dansen de hele avond met elkaar en zijn heel vrolijk. Ze krijgen van allebei de kanten het idee dat ze elkaar leuk vinden en dat klopt. Op een gegeven moment gaat Maartje veder met de toiletten. Maar wat ze niet weet is dat er ruzie ontstaat op het feest. Er word gevochten. Maartje is nog altijd bezig met de toiletten en heeft niks door. Iemand op het feest heeft een explosie bij zich en gooit het van zich af. Het beland bij de toiletten. Weg was Maartje. Haar vader wist niet dat ze in haar vrijetijd schoonmaakte. Walid is zo verdrietig en sluit zich op in zijn kamer en eet een week lang niks. Als hij na een week uit zijn kamer komt gaat hij naar de plek waar het gebeurde. Hij klimt op het dak van het gebouw…even later springt hij van het dak. Ook nu is Walid weg.

Dit vond ik van de voorstelling:
Het was een leuke voorstelling. Leuk dat ze de hele voorstelling maar met z’n tweeën hebben gedaan. Het was jammer dat er soms in gescholden werd. Voor de rest was het leuk.

Slot:
Ik had niet verwacht dat ze uit het buitenland kwamen. Maartje kwam uit Frankrijk en Walid uit Italië. 

Aan de mensen die…:
Mensen die van danse houden,  gevoelens, drama en liefdesverhalen zouden deze voorstelling vast leuk vinden. 



Myrthe van Rietschoten
[bookmark: _GoBack]BT2
